
Veel ontdekt, geleerd en genoten bij Meet your stranger 
 
Op 9 juli namen we als IntevOcaal deel aan het evenement ‘Meet your stranger’. Dit evenement was 
georganiseerd door TETEM en had als doel om te onderzoeken wat er nodig is voor ontmoeting 
tussen vreemden in de stad en voor wederzijds begrip.   
 
De eerste bijdrage van IntervOcaal 
Ons optreden vond plaats op het grasveld bij TETEM. We begonnen met een warming-up met de 
oefening van leider en volger. Iedereen vormde duo’s, waarbij er een leider en een volger was. De 
volger deed zijn of haar ogen dicht, waarna de leider de volger op een comfortabele plek vastpakte 
en veilig over het veld leidde. Hierbij liet de leider een toon horen, die de volger moest echoën. Na 
een paar minuten werd de beurt gewisseld. Leuk was dat het publiek dat aanwezig was bestond uit 
allerlei soorten mensen en dat het ook meedeed met de oefening. Na enige tijd ben ik alles van een 
afstandje gaan bekijken en ik kan in ieder geval zeggen dat het er zeer interessant uitzag. Na afloop 
van de oefening zongen we de nummers Singing all together en Peace Chant. Als laatste onderdeel 
voor onze pauze legden we onze warming-up oefening met noten en cijfers aan het publiek uit.  
 
Een rap tussendoor 
Deze dag waren er nog veel meer onderdelen georganiseerd, een hiervan was een rapper die nu aan 
de beurt was. Met een gedeelte van de groep leerden we rappen op drie levels waarbij het volgende 
level steeds sneller was. Level 3 vond ik al best snel, maar het was mooi om te zien hoe de rap de 
hele groep rondging en er ook nu weer allerlei soorten mensen aan meededen.  
 
Wat er verder te doen was 
Hierna ben ik even gaan kijken wat er verder te doen was. Iedereen kon bijvoorbeeld een eigen 
broche maken of meezingen in de Zangwerkplaats. De junior stadsdichter droeg enkele van haar 
gedichten voor, waarbij ze er een speciaal voor vandaag had geschreven. Iedereen kon meedansen 
met een professionele danseres of meedoen met een codeerworkshop.  
 
Wat me opviel was dat er goed gezorgd werd voor het publiek, behalve het nodige reguliere eten en 
drinken waren en bijvoorbeeld ook druiven en meloen te krijgen. Omdat het lekker zonnig weer was, 
voelde ik me even net op vakantie. Meerdere mensen van andere nationaliteiten hadden gezorgd 
voor hapjes uit hun eigen land.  
 
Meer nummers door IntervOcaal 
Op een gegeven moment werden we weer door Diet geroepen om op het grasveld bij TETEM nog 
enkele nummers te zingen. We begonnen met de Griekse nummers Arnisi en Psintri en later zongen 
we ook het Georgische Okro Mch’edelo, het Oostenrijkse El haderech en de nummers Blij in 
Enschede en Freedom is coming. Met al onze gevarieerde muziek van meerdere nationaliteiten 
sloten we vandaag helemaal aan bij het thema van de dag, vreemden ontmoeten. We eindigden met 
het Bulgaarse Sednaludo, waarbij enkele IntervOcalers letterlijk het podium afdansten. Hoewel ik 
graag nog wat meer had gezongen, was dit een mooie afsluiting.  
 
Vandaag heb ik Enschede en haar bewoners weer een stuk beter leren kennen. Dit was een goed 
georganiseerd mooi evenement, waarbij we trots mogen zijn op onze multiculturele stad en ons 
multicultureel koor IntervOcaal!   
 
 
 
 
 
 


